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WELKOM - WELCOME

Beste ouders,

We zijn blij dat jullie hier vandaag aanwezig zijn.
We willen jullie graag even meenemen in hoe wij
met de kinderen werken tijdens de catechese en
onze koormomenten. Een belangrijk onderdeel

daarvan is hoe we elk samenzijn starten.Telkens als
we samenkomen beginnen we met een gebed.

Dear parents,

We are happy that you are here with us today.
We would like to give you a brief insight into how
we work with the children during catechism and
choir moments. An important part of that is how we
start each gathering. Every time we come together

we begin with a prayer.




GEBED -

PRAYER

Goede en liefdevolle God,

Vandaag komen we voor U samen: kinderen, ouders, en
ook de vaders en broeders Karmelieten die ons met
gebed en wijsheid begeleiden.

Dank U dat wij hier samen dit moment mogen beleven —
in geloof, vreugde en verbondenheid.

Kinderen: Wij, kinderen, danken U voor onze ouders:
Voor hun liefde en zorg,

Voor hun geloof en toewijding,

Voor alles wat ze doen om ons te laten groeien —

In lichaam, in hart en in ziel.

Zegen hen, Heer, met rust, kracht en Uw nabijheid.

Ouders: Wij, ouders, danken U voor onze kinderen:
Voor het leven dat U ons door hen schenkt,

Voor hun lach, hun eerlijkheid, hun groei.

Geef ons het geduld om hen goed te begeleiden,

En het vertrouwen om hen stap voor stap los te laten,
in Uw handen.

Good and loving God,

Today we come together before You: children, parents,
and also the fathers who guide us with prayer and wisdom.
Thank You that we may share this moment together

— in faith, joy, and unity.

Children:

We, the children, thank You for our parents:

For their love and care,

For their faith and dedication,

For everything they do to help us grow —

In body, in heart, and in soul.

Bless them, Lord, with peace, strength, and Your nearness.

Parents:

We, the parents, thank You for our children:

For the life You have given us through them,

For their laughter, their honesty, their growth.

Grant us the patience to guide them well,

And the trust to let them go, step by step, into Your hands.



GEBED - PRAYER

Kinderen en ouders: Wij, ouders en kinderen, danken
U voor de vader en broeder, die vandaag hier met ons
samenzijn en meebidden. Voor hun aanwezigheid, hun
luisterend hart en hun gebed. Voor de wijsheid die ze
met ons delen en hun bereidheid om ons te
begeleiden, in geloof en in het dagelijks leven.

Zegen hen in hun roeping en in hun nabijheid bij onze
gezinnen en onze kinderen.

Samen: Let this moment be a seed of faith that may
grow, Of connection that remains,

And of joy that will stay with us for a long time.

Stay close to us, Lord, and surround us with Your love,
today and always.

Amen.

Children and parents: We, parents and children, also thank
You for the fathers who are here with us today, praying
alongside us. For their presence, their listening hearts, and
their prayers. For the wisdom they share with us

and their willingness to accompany us in faith and in
everyday life. Bless them in their calling and in their
closeness to our families and our children.

Together: Let this moment be a seed of faith that may
grow, Of connection that remains, And of joy that will stay
with us for a long time. Stay close to us, Lord, and surround
us with Your love, today and always.

Amen.



GEBED - PRAYER

Dat moment van gebed is voor ons niet zomaar een
traditie, maar een bewuste keuze.

Het helpt de kinderen om even tot rust te komen,

om zich te focussen, en om zich ervan bewust te worden
dat we niet zomaar samen zijn,

maar samen in Gods aanwezigheid.

We nemen in dat gebedsmoment tijd om God te
danken: voor elkaar, voor het samenkomen, voor wat we
mogen leren en beleven.

We bidden ook kort voor anderen — voor jullie als
ouders, voor mensen in nood, of voor dingen die leven
bij de kinderen.

Zo groeit er bij hen stap voor stap een houding van
dankbaarheid, aandacht en verbondenheid —

met elkaar én met God.

Dat is ook precies wat we in de catechese en het koor
willen meegeven: geloof is iets dat leeft, iets dat we
samen doen, iets dat gedragen wordt in kleine rituelen
zoals dit.

That moment of prayer is not just a tradition for us,

but a conscious choice.

It helps the children to find a moment of calm, to focus,
and to become aware that we are not just together,

but together in God's presence.

During this prayer, we take time to thank God:

for one another, for being together,

and for all that we may learn and experience.

We also pray briefly for others -

for you as parents, for people in need,

or for things that are on the children's hearts.

In this way, they gradually grow into an attitude of gratitude,
attentiveness, and connection —

with each other and with God.

And that is exactly what we hope to pass on through
catechism and choir:

faith is something that lives,

something we share, something that is nurtured in small
rituals like this.



THEMA - THEME

Na het gebed verdiepen we ons telkens in een thema.

We kiezen bewust een Bijbelverhaal uit dat bij dat thema past
en lezen dat samen met de kinderen.

Daarna krijgen ze de ruimte om vragen te stellen, hun
gedachten te delen en er samen over na te denken.

Voor ons is het belangrijk dat het lezen van de Bijbel een
positieve en betekenisvolle ervaring is -

één waarin kinderen de Bijbel leren kennen als een bron van
inspiratie en wijsheid.

Het helpt hen om God en Jezus beter te leren kennen,

en om stap voor stap hun geloof te verdiepen.

Tegelijk is het een mooie gelegenheid om belangrijke
levenslessen aan te reiken

en om gesprekken te voeren over geloof, moraal en waarden.
Zo hopen we dat wat de kinderen hier beleven,

ook thuis verder kan groeien — in jullie gezin, in kleine vragen
en grote gesprekken.

After the prayer, we always focus on a central theme.

We carefully choose a Bible story that fits that theme and
read it together with the children.

Afterwards, they are given the space to ask questions,
share their thoughts, and reflect on it together.

For us, it is important that reading the Bible is a positive
and meaningful experience —

one in which children come to know the Bible as a source
of inspiration and wisdom.

't helps them to get to know God and Jesus better

and to gradually deepen their faith.

At the same time, it offers a valuable opportunity to
introduce important life lessons and to open up
conversations about faith, morality, and values.

In this way, we hope that what the children experience
here can also continue to grow at home — in your family,
through small questions and deeper conversations.
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KOOR - CHOIR

Na het gebedsmoment en het Bijbelverhaal

gaan we samen zingen! De liederen die we kiezen sluiten
nauw aan bij het thema van die dag en bij de boodschap
van het Bijbelverhaal. We kiezen bewust voor teksten die
kinderen raken en verdiepen, zowel inhoudelijk als
muzikaal.

Zoals Augustinus het zo mooi zei: "Wie zingt, bidt dubbel."
Zingen is niet zomaar een muzikaal tussendoortje — het is
een manier van bidden die het hart aanspreekt.

Door te zingen geven kinderen uiting aan hun gevoelens,
hun verwondering, hun geloof.

Het helpt hen om op een spontane en vreugdevolle manier
contact te maken met God. Zingend bidden versterkt hun
verbondenheid met het geloof en maakt gebed iets
levends, iets positiefs. Het brengt geloofservaring dichter
bij hun beleving — en dat is precies wat we willen:

een ruimte waarin kinderen mogen groeien in geloof, met
hoofd, hart én stem.

After the prayer and the Bible story, we sing together!
The songs we choose are closely connected to the theme
of the day and the message of the Bible story.

We deliberately select lyrics that speak to children and
help deepen their understanding —

both in content and in music.

As Augustine beautifully said: “To sing is to pray twice.”
Singing is not just a musical break — it is a form of prayer
that speaks to the heart.Through singing, children express
their feelings, their wonder, their faith. It helps them
connect with God in a spontaneous and joyful way.
Singing as prayer strengthens their bond with their faith
and makes prayer something alive, something positive.

It brings the experience of faith closer to their world -
and that is exactly what we want:

a space where children can grow in faith with their minds,
their hearts, and their voices.






CREATIEF MOMENT — CREATIVE MOMENT

Tot slot ronden we de middag steeds af met een creatief
moment. Op dat moment gaan we op een speelse en
creatieve manier verder aan de slag met het thema, het
Bijoelverhaal en de liederen die we samen hebben ontdekt.
We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen met hun
hoofd bezig zijn, maar ook met hun handen.

Via tekenen, knutselen, bouwen of andere creatieve vormen
kunnen ze uitdrukken wat hen geraakt heeft of wat hen is
bijgebleven. Zo wordt het geloof tastbaar en leeft het echt in
hun beleving. Bovendien is het creatief moment altijd een
gezellig samenzijn: er wordt hard gewerkt én veel plezier
gemaakt! De resultaten mogen gezien worden: soms nemen
de kinderen hun werk mee naar huis,

soms krijgen de kunstwerkjes een plekje achteraan in de kerk
op de tafel of aan het bord,

zodat iedereen kan zien rond welk thema we gewerkt hebben.
Zo eindigen we elke bijeenkomst met verbondenheid,
blijdschap en iets tastbaars dat blijft hangen — in de handen
én in het hart.

To end our afternoon together, we always include a creative
moment. During this time, the children get to explore the
theme, the Bible story, and the songs in a playful and
creative way. We believe it's important that children engage
not only with their minds, but also with their hands.
Through drawing, crafting, building, or other creative
activities, they can express what touched them or what
stayed with them. In this way, faith becomes tangible and
truly comes to life in their experience.

This creative time is also a joyful and social moment: the
children work with great focus, and at the same time, there's
lots of laughter and fun!

Their creations don’t go unnoticed: sometimes they take
them home, and other times the artworks are displayed at
the back of the church or on the board,

so that everyone can see what we've been working on.

This is how we close each session: with connection, joy, and
something meaningful to carry home — both in their hands
and in their hearts.
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EUCHARISTIE - EUCHARIST

Onze motivatie achter alles wat we doen, gaat verder dan de
zondagmiddag alleen. Wat de kinderen bij ons beleven — het bidden,

het luisteren naar een Bijbelverhaal, het zingen en het creatief bezig zijn
— willen we niet los zien van de geloofsgemeenschap waarin ze
opgroeien. We willen dat dit alles ook een plek krijgt in de

eucharistieviering, zodat kinderen voelen dat ze deel uitmaken van iets
groters. Zoals jullie weten, zingen we met de kinderen tijdens bepaalde
missen, sommigen dienen aan het altaar, helpen bij de offerande met
het rondgaan met de mandjes of lezen voor.

We vinden het belangrijk om hen daarin te blijven ondersteunen en hen
te laten groeien in hun rol binnen de kerk. Want het geloof wordt niet
alleen geleerd, maar ook beleefd — samen, in gemeenschap, in
verbondenheid. Door hen actief te betrekken in de mis, geven we hen
een eigen plek in het eucharistisch gebeuren. Zo ontdekken ze stap
voor stap dat liturgie niet iets is dat je alleen maar meemaakt, maar iets

waarin je echt mag meedoen, met hart, stem en inzet. Op die manier
bouwen we samen aan een levendige kerk — waar kinderen zich welkom

voelen en kunnen groeien in geloof, omdat ze er ook echt bij horen.

Our motivation behind everything we do goes beyond the Sunday
afternoon sessions. What the children experience with us - praying,
listening to a Bible story, singing, and being creative — is deeply
connected to the faith community in which they are growing up.
We want all of this to have a place within the Eucharistic
celebration, so that children feel they are part of something greater.
As you know, we sing with the children during certain Masses,
some of them serve at the altar, help with the offertory, or read
from Scripture. We believe it is important to continue supporting
them in this and to help them grow in their role within the Church.
Faith is not only something that is taught, but something that is
lived — together, in community, in connection with one another. By
actively involving them in the Mass, we give them their own place
within the Eucharistic celebration. Step by step, they discover that
liturgy is not just something you attend, but something you can
truly take part in — with heart, voice, and dedication. In this way, we
are building a vibrant Church together — a place where children feel
welcome and can grow in faith, because they truly belong.
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GEZELLIG
SAMEN ZIJN

BEING
TOGETHER










LAAT ONS SAMEN ZINGEN - LET'S SING TOGETHER

BRENG ONS SAMEN

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geetft.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



LAAT ONS SAMEN EEN ZIJN

Heer, U bent één: El Elohim

Als God de Vader, Zoon en Geest

U laat volmaakte eenheid zien
Die er altijd is geweest

Drieénig God, U maakt ons één
Als kerk die van vergeving leeft
U brengt ons samen, U alleen

Door de eenheid van de Geest

Refrein:

Laat ons samen één zijn, Heer verenig uw kerk
Door de kracht van de liefde

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
Voor de glorie van Uw naam

Niemand is minder, niemand meer
Wij zijn gegeven aan elkaar

Door Jezus Christus onze Heer
Die ons lief heeft en aanvaardt

Refrein:

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Door de kracht van de liefde

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
Voor de glorie van Uw naam

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Door de kracht van de liefde

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
Voor de glorie van Uw naam



PRAKTISCH

« Wanneer: Eerste zondag van de maand
« Waar: Karmel — Burgstraat 46 — 9000 Gent

nde leresazaal
e Uur: 14u30-17u30

« Wie: Kinderen/ Jongeren van 8 tot 14 jaar



PLANNING SEPTEMBER 2025 - JUNI 2026

Planning Karmel Jeugdkoor
Eerste Zondag Extra repetitie Mis
September 07/09/25
Oktober 05/10/25 25/10/25 26/10/25
November 02/11/25
December 07/12/25 20/12/25 25/12/25
Januari 04/01/26
Februari 01/02/26 21/02/26 22/02/26
Maart 01/03/26
April 12/04/26 04/04/26 05/04/26
Mei 03/05/26
Juni 07/06/26 27/06/26 28/06/26
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COFFEE AND SOMETHING TASTY




